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Osmanlı Devleti ve İran çeşitli nedenlerle tarih boyunca birçok kez karşı karşıya gelmişlerdir. Bu mücadelelerin temelinde her iki devletin de iktidarını sağlamlaştırmaya yönelik politikalar yer almasına rağmen “mezhebi farklılıklar” söz konusu çatışmalarda ön plana çıkarılmıştır. Bu bağlamda Sultan 1. 
Mahmud Dönemi Osmanlı-İran münasebetleri hem siyasi hem de mezhebi mücadeleler gölgesinde seyretmiştir. 


Osmanlı Devleti, XVI. yüzyıl başlarından itibaren Hilafet gücünü elde etmiş ve bu sayede Sünniliğin en önemli temsilcisi haline gelmiştir. Buna mukabil İran, Şiiliği temsil eden siyasi bir unsur olarak Osmanlı Devleti'nin karşısına çıkmıştır. Bu durum Osmanlı-İran ilişkilerini siyasi olduğu kadar mezhebi açıdan da etkileyen önemli bir gelişmedir. Öyle ki 1. Mahmud Osmanlı Devleti'nin başına geçtikten bir süre sonra İran'daki Safevi hâkimiyeti sona ermiş ve Afşar Türklerine mensup olan Nadir Şah yönetime hâkim olmuştur. 
İran'da siyasi ve askeri gücü elde eden Nadir Şah, kendi mezhepleri olan Şia'nın İsnâaşeriyye kolunu resmi mezhep olarak kabul ettirmek amacıyla Osmanlı Devleti'nden bazı taleplerde bulunmuştur. Yine mezhep farklılıklarından doğan ayrılıkları ortadan kaldırma ve Ehl-i Sünnet itikadına yakınlaşma hususunda da çeşitli adımlar atmıştır. Elinizdeki kitapta Osmanlı-İran ilişkilerinin Sultan 1. Mahmud Dönemi'nde nasıl şekillendiği konusu kendi perspektifimizden ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
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Önsöz 


Osmanlı Sultanı 1. Mahmud ile aynı dönemde İran tahtında Şah II. Tahmasb ve Nadir Şah yer almışlardır. Osmanlı Devleti, kuruluşundan itibaren Sultan 1. Mahmud Dönemi'ne kadar dördüncü asrını yaşarken aynı süre içerisinde İran'da birkaç kez hanedan değişikliği yaşanmıştır. Bu değişikliklerden biri de 1. Mahmud Dönemi'ne denk gelmiş ve bundan sonra İran, Osmanlı ile olan ilişkilerinde farklı bir politika izlemiştir. 
Bu çerçeve dâhilinde çalışmada önce Sultan I. Mahmud'a kadar Osmanlı-İran ilişkileri özet olarak aktarılmış ardından da I. Mahmud Dönemi Osmanlı-İran ilişkileri siyasi ve mezhebi açıdan incelenmiştir. 

Bu çalışma, Osmanlı-İran ilişkilerinin yanında Osmanlı Devleti'nin yeniden yapılanma süreci ve devletin kurumlarıyla daha güçlü hale getirilmesi çabalarının başladığı bir dönemin ele alınması açısından da önem taşımaktadır. Ülkede bir yandan içeride yenilik ve toparlanma adına çabalar sürdürülürken, diğer yandan da dışarda birçok gaileyle uğraşmak zorunda kalınmıştır. Bu anlamda devletin en çok meşgul olduğu konulardan biri de İran'dan gelen bitmez tükenmez saldırılardır. Her iki devletin toprak mücadelesi Osmanlı-İran sınırının defalarca şekil değiştirmesine sebep olmuş lâkin bu değişiklik büyük boyutlara ulaşmamıştır. Ayrıca farklı mezheplerdeki bu 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iki devletin bu alandaki mücadeleleri de onların siyasi ilişkilerini şekillendiren ana unsurlar arasında yer almıştır. 


İki bölüm ve sonuçtan oluşan çalışmanın giriş kısmında konunun önemi, işlenme şekli, kaynakları, hedefleri, metodu ile ilgili açıklamalar yapılmıştır. Birinci bölümde Sultan |. 
Mahmud'a kadar Osmanlı-İran ilişkilerine değinilmiş, ikinci bölümde ise 1. Mahmud Dönemi Osmanlı-İran ilişkileri siyasi ve mezhebi zeminde ele alınmıştır. Sonuç kısmında ise, konu ile alakalı ulaşılan tespit ve değerlendirmelere yer verilmiştir. 


Prof. Dr. Adnan ADIGÜZEL danışmanlığında yüksek lisans tezi olarak hazırlanmış olan bu çalışma çeşitli ilave ve değişikliklerde kitap halini almıştır. Bu süreçte katkılarından ötürü değerli hocam Prof. Dr. Adnan ADIGÜZEL e teşekkürlerimi sunuyorum. İran ziyaretimde Farsça kaynakların temininde yardımlarını esirgemeyen İran Şebister Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Manizheh SADRI Hanım ile İran Zend Üniversitesi Kütüphane Müdürlüğü görevini üstlenen Dr. Majid AGHLMAND e ve ayrıyeten hem Azerbaycan kaynakları hem de İran kaynakları hususunda rehberlik eden Doç. Dr. Ferzaneh DOULATABADİ Hanım'a müteşekkirim. Bu meşakkatli süreçte maddi, manevi yardımlarını esirgemeyen ve çalışmanın kitaplaşmasında katkı ve tavsiyelerde bulunan kıymetli dostum Dr. Mustafa TANRIVERDİ'ye şükranlarımı sunuyorum. Yine bu süreçte her daim yanımda hissettiğim Volkan ATUK'a ve tavsiyelerini esirgemeyen Prof Dr. Tevfik Fikret UÇAR'a teşekkür ederim. Ayrıca kitabın yayımlanmasında emeği geçen yayınevi yönetimi ile çalışanlarına da teşekkürlerimi sunarım. Bu mütevazi çalışmayı, hayatım boyunca her türlü desteğini gördüğüm kıymetli aileme ithaf ediyorum. 


Alper YILDIRIM 
ESKİŞEHİR-2019 


Giriş 


Bu çalışmanın asıl konusunu Sultan 1. Mahmud Dönemi Osmanlı-İran ilişkileri teşkil etmektedir. Konunun daha iyi anlaşılması açısından öncelikle bu döneme kadarki Osmanlı-İran ilişkilerine özet olarak değinmek faydalı olacaktır. Ana temayı içeren 1. Mahmud Dönemi'nde, İran tahtında yer almış olan Şah TI. Tahmasb ve Nadir Şah gibi devlet adamlarıyla Osmanlı Sultanı arasındaki siyasi ve mezhebi ilişkiler aktarılmıştır. Her ne kadar bu çalışma Sultan 1. Mahmud Dönemi'ni içeriyor olsa da dönemin siyasi ve mezhebi ilişkilerinin önemi açısından konu Nadir Şah'ın hayatı ile sınırlandırılmıştır. Bunu yapmamızdaki amaç öncelikle konunun bütünlüğünü sağlamaktır. Ayrıca Nadir Şah'ın ölümünden (1747), Sultan 1. Mahmud'un vefatına kadarki geçen süreçte (1754) Osmanlı-İran ilişkilerine yönelik bir mihenk taşının yer almadığı kanaatindeyiz. 

Özellikle 1699 Karlofça Anlaşması sonrasında Osmanlı Devleti yeniden toparlanmak için ciddi ve somut çabalara girişmiştir. Bu anlamda “Lale Devri” olarak bilinen 1718-1730 arası dönemde bir dizi çalışmalara başlanmıştır. Bu dönem, Patrona Halil isyanıyla son bulsa da yeni padişah olan 1. Mahmud ve ondan sonraki padişahlar da bu konudaki çalışmalara devam etmişlerdir. Ancak devlet, içerde bu hususta mücadele ve çalışmalar yaparken dışarda da sürekli olarak bir dizi 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gaileyle uğraşmak zorunda kalmıştır. İşte bu dönemde devletin uğraşması gereken en önemli gailelerden biri de İran'ın sürekli olarak bir yandan Bağdat ve civar bölgelere, diğer yandan Azarbeycan Bölgesi'nden hareketle Kars ve çevresine saldırılarıdır. Bu mücadeleler neredeyse 1. Mahmud'un hükümdarlığı boyunca devam etmiştir. 


İki Müslüman Türk Devleti olarak gerek kültürel gerekse siyasi yönden birçok ortak noktası bulunan Osmanlı Devleti ve İran, mezhep ayrılığı ve nüfuz alanı genişletme mücadeleleri dolayısıyla birçok kez karşı karşıya gelmişlerdir. Bu durum Osmanlı Devleti'nin batıya karşı mücadelesini sekteye uğratmış ve temkinli hareket etme gereğini doğurmuştur. İran ise emellerine ulaşmak adına Osmanlı'ya karşı Batılı devletlerle ve Rusya'yla işbirliği yapmaktan geri durmamıştır. Buna karşılık Osmanlı Devleti, İran'ı kendisi için askeri ve siyasi bir tehdit konumundan çıkarmak amacıyla daima mücadele etmiş, İran'la defalarca savaşa tutuşmuştur. Ancak yüzyıllarca süren mücadelenin sonunda, esasında iki devlet de kendilerini yıpratmaktan başka bir sonuç elde edememişlerdir. 1. Mahmud Dönemi sonunda, yani XVIII. yüzyıl ortalarında onca savaşa ve kan dökülmesine rağmen 1639 Kasr-ı Şirin Anlaşması sınırlarına geri dönülmüştür. Lâkin her ne kadar Osmanlı Devleti bu dönemde İran'a yönelik sınırlarını genişletememişse de Sultan 1. Mahmud'un, Nadir Şah'ın mezhep taleplerine karşı takındığı tutum belki de ileride gerçekleşebilecek daha büyük sorunların önünü almıştır. Bu açıdan bakıldığında Sultan 1. Mahmud”un siyasi hamleleri Osmanlı-İran ilişkileri açısından doğru adımlar olarak nitelendirilebilir. 

Osmanlı Devleti ile İran'ın tarihsel süreç içerisinde geliştirdikleri ilişkiler bazı siyasal, sosyal ve dini sonuçlar meydana getirmiştir. Ortaya çıkan bu sonuçlar iki devletin birbirine karşı tutumlarını da etkilemiştir. Osmanlı ve İran her ne kadar birer Türk devleti olsalar da mezhep farklılıkları onların 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siyasetine yön veren önemli bir unsur olmuştur. Bu devletler mevcut mezhep farklılıkları dolayısıyla kendilerini birbirlerine kabul ettirme çabasına girmişlerdir. Böylelikle üstünlüğü ele geçiren taraf aynı zamanda mezhebi olarak bölgede üstünlük imkânı elde etmiştir. 

Çalışmamızın amacı, yüzyıllardır süregelen Osmanlı-İran ilişkilerinin Sultan 1. Mahmud Dönemi'nde nasıl şekillendiğini ortaya koymaktır. Sultan 1. Mahmud Osmanlı Devleti'nin başına geçtikten bir süre sonra İran'daki Safevi hâkimiyeti sona ermiş, İran'da Afşar Türklerine mensup olan Nadir Şah yönetime hâkim olmuştur. Nadir Şah, Osmanlı Devleti ile olan ilişkilerini mezhep farklılıklarının dışına çıkarmaya çalışmıştır. Bu sebeple Nadir Şah'ın mezhebe dayalı çatışmaları sona erdirme ve Ehl-i Sünnet itikadına yakınlaşma çabası dikkat çekmektedir. Çalışmamızda, Safevi-Osmanlı ilişkileri ile Nadir Şah-Osmanlı arasındaki ilişkilerin hem siyasal hem de dini yönden farklılıklarına işaret edilmiştir. Ayrıca Osmanlı-İran ilişkilerinin mezhebi açıdan yeni bir yola girmesi ile bu durumun siyasi ilişkilere ne şekilde yansıdığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Diğer yandan İran'da hanedanlığın değişmesi ile birlikte Sultan 1. Mahmud'un İran politikası da değişikliğe uğramıştır. Bu sebeple, bu çalışmada Sultan I. Mahmud'un duruma göre şekillendirdiği siyasi ve mezhebi politikasıyla Osmanlı Devleti'nin İran siyasetine dikkat çekilmiştir. 

Hem Osmanlı Devleti hem de İran, tarihin iki önemli devletlerindendir. Bu iki devletin arasında ortaya çıkan mezhep problemlerin kökenindeki siyasi anlaşmazlıklar ve iktidar meseleleri, bu devletlerin ilişkilerinde temel faktör oluşturmuştur. Bu sebeple Sultan 1. Mahmud Dönemi'nde meydana gelen Osmanlır-İran ilişkileri, bu siyasi ve mezhebi çatışmaların içerisinde yer almıştır. Osmanlı Devleti'nin Sünniliğin temsilciliğini yapması ve Hilafeti elinde bulundurması, onu dini açıdan diğer Müslüman halklar nezdinde farklı bir konuma 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getirmiştir. Bunun karşısında ise İran'ın öne çıkardığı Şii yönetim anlayışı, bu iki devleti yine aynı gerekçelerle karşı karşıya getirmektedir. 

Bu çalışma ile Sultan 1. Mahmud Dönemi Osmanlı-İran ilişkileri içerinde yer alan siyasi ve mezhebi gelişmelere ışık tutmak ve bu gelişmelerin iki ülke ilişkilerini ne denli şekillendirdiği hususunda literatüre mütevazi bir katkı sunmak amaçlanmıştır. 

Çalışmanın Kaynakları: Bu çalışma öncelikle Osmanlı ve İran kaynakları ışığında objektif bir şekilde ele alınmaya çalışılmıştır. Çalışmada, İran'da İsfahan Çehel Sütun Sarayı ve Meşhed Nadir Şah Müzesi'nde yer alan konu ile alakalı resim, minyatür, tablet ve kitabeler gibi görüntülü belgeler yanında, konuların işlenişinde olabildiğince ana kaynaklardan yararlanmaya çalıştık. Bunun yanı sıra araştırmamız süresince istifade ettiğimiz Farsça kaynakların tümü yine İran ziyaretlerimizde, gerek Nadir Şah Müzesi'nden gerekse üniversite kütüphanelerinden temin edilen eserlerden oluşmaktadır. 
Ayrıca kullandığımız İran kroniklerinin ve araştırma eserlerinin tümünde orijinal dilindeki metinlerden yararlanılmıştır. 


Çalışmamızı oluştururken elde ettiğimiz kaynakların bir kısmını dönemin kronikleri oluşturmaktadır. Gerek Osmanlı kronikleri, gerekse İran kronikleri ve dönemin İngiliz gezginlerinin eserleri istifade ettiğimiz temel kaynaklardandır. Bunun yanında Osmanlı arşiv belgeleri, özellikle de Osmanlı ve İran hükümdarlarının yazışmaları bize oldukça yol göstermiştir. Çalışmamız için istifade ettiğimiz bir diğer önemli kaynak türü ise yayımlanmış olan mühimme defterleri ve sefaretnamelerdir. Bunlara ilaveten konu ile alakalı tezler ve diğer araştırma eserlerinden de istifade edilmiştir. 

Çalışmamızın en önemli kaynaklarından ikisini Nadir Şah'ın münşisi Mirza Mehdi Han Esterebadi tarafından Farsça olarak kaleme alınmış eserler oluşturmaktadır. Meşhed'deki Nadir Şah Müzesi'nden elde ettiğimiz malumata göre Mirza 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Mehdi Han Esterebadi, Muhammed Nasir Esterebadi'nin oğludur ve daha çok Mirza Mehdi Han Münşi Esterebadi olarak bilinir. Esterebadi, Nadir Şah'ın kâtipliği görevini üstlenmiş olup Nadir Şah ile beraber 18 sene boyunca seyahatlerde bulunmuştur. Bu sebeple onun eserleri Nadir Şah ile ilgili en temel İran kaynağı sayılmaktadır. ! 


Mirza Mehdi Han Esterebadi'nin en önemli eserlerinden biri “Tarih-i Cihanguşa-yı Nâderi” ? adlı eseridir. 1160/1747 tarihinde? Farsça olarak yazılan bu eser esasında “Tarih-i Nâderi” olarak hazırlanmıştır. Hatta bu eser tarihi metinlerde ve yazma kütüphanelerinde “Tarih-i Nâderi” olarak geçmektedir. Ancak bu eserin hangi sebeplerle günümüze “Tarih-i Cihanguşa-yı Nâderi” ismi ile geldiği bilinmemektedir. Bu eser, Nadir Şah devri üzerine yapılacak olan tüm çalışmalar için bir ana kaynak niteliğindedir. Eserin muhtevası genel olarak Nadir Şah'tan önce başlamış olan ve Nadir Şah'ın ölümünden sonraya kadar uzanan tarihsel olaylardır. * 


Mirza Mehdi Han Esterebadi'nin faydalandığımız bir diğer kaynak eseri, yine Farsça olarak kaleme alınmış olan “Dürre-i Nâdere” “dir. 1749 yılında kaleme alınan bu eser” (1736-1747) İran'da hüküm sürmüş olan Nadir Şah Afşar'ın 


! Mirza Mehdi Han Münşi Esterebadi hakkında malumat ve fotoğraflar için bkz. Ekler. 

? Muhammed Mehdi bin Muhammed Nasir Esterebadi (6. 18. yy), Tarih-i Cihanguşa-yı Nâderi, İntişaratı Âlem-i Efruz, Kaşmer 1394. 

? Osman Gazi Özgüdenli, “Tarih”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul 2011, 

C.XL,s. 57. 

Tarih-i Cihanguşa-yı Nâderi adlı eser hakkında elde ettiğimiz malumat 

ve fotoğraflar için bkz. Ekler. 

* Mirza Mehdi Han Esterebadi (6. 18. yy), Dürre-i Nâdere: Tarih-i Asr-ı Nâder Şah, Naşir-i Çapi: Vezaret-i Ferheng ve Amuzeş-i Âli Neşriyat, Naşir-i Dicitali: Merkez-i Tahkikat-ı Rayane-yi Kaimiye İsfahan. 

©  Özgüdenli, “Tarih”,C.XL,s. 57. 
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saltanatını ele almaktadır. Mirza Mehdi Han Estarabadi, Nadir Şah'ın münşisi olduğundan Şah ile önemli savaşlarda beraber olmuş ve olaylara yakından tanıklık etmiştir. Bu sebepten Dürre-i Nâdere İran'da Afşar hükümeti tarihi hakkında çok önemli kaynak eserlerdendir. Bu eser belirtildiğine göre “Vassaf Tarihi” ” ve “Cehanguşa-yı Cüveyni” * eserlerinin bir devamı niteliğindedir. Ancak Dürre-i Nâdere adlı eserin dili diğerlerine göre oldukça ağır ve anlaşılması zor ifadelerle doludur.? 

İstifade ettiğimiz bir diğer önemli İran kaynağı Muhammed Kâzım Mervi'nin “Alâm-ı Ârâ-yı Nâderi” * adlı eseridir. 
1757 yılında yazılan bu eser” üç ciltten oluşmakla birlikte 
eserde Nadir Şah ve dönemi ile ilgili oldukça ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir. Eserin dili Farsça olup diğer eserlere nazaran daha anlaşılır ve sadedir. Fakat yazar hakkında edinebildiğimiz bilgi oldukça sınırlıdır. Yazarın, kendisinin H. 1149 senesinde 
16 yaşında olduğunu ifade etmesi üzerine yazarın H. 1133 (M. 
1720/21) senesinde dünyaya geldiği tahmin edilmektedir. 2 |. 
Lochart'ın ifade ettiğine göre yazar büyüdüğünde önce Azerbaycan hâkiminin hizmetinde bulunmuş, sonra da Merv şehrinde hizmet vermiştir. Daha sonra Nadir Şah'ın emrine girip 


7  Abdülmuhammed Ayeti, Turih-i Vassaf, Naşir-i Çapi: Pejuheşgâh-i 
Ulum-u Ensani ve Mutalâ'at-ı Ferhengi, Tahran 1383. 

8 Atâ Melik bin Muhammed Cüveyni (6. 1283), Tarih-i Cihanguşa-yı 

Cüveyni, Tashih: Muhammed bin Abdülvahab Kazvini, İntişarat-ı 

Hermes, byy, bty. 

Dürre-i Nâdere adlı eser hakkında elde ettiğimiz malumat ve fotoğraflar 

için bkz. Ekler. 

1. Muhammed Kâzım Mervi (Vezir-i Merv) (6. 18. yy), Alâm-ı Ârâ-yı Nâderi, Nakş-ı Cehan Neşriyyat, C. | 11, TI, İsfahan 1364. 

U Özgüdenli, “Tarih”,C.XL,s. 57. 

2 Muhammed Kâzım Mervi (Vezir-i Merv), Alâm-ı Ârâ-yı Nâderi, 
Nakş-ı Cehan Neşriyyat, İsfahan 1364, C. I, 5. Şest. 


GİRİŞ 


onunla seferlere katılan yazar 2 Safer 1171/16 Ocak 1757 tarihinde vefat etmiştir. 5 


Kullandığımız bir diğer önemli kaynak ise dönemin İngiliz seyyahlarından Jonas Hanway'in (6. 1786) Farsçaya tercüme edilmiş olan “Zendegi-yi Nader Şah” “ adlı eseridir. Bu eser Safeviler Dönemi'nin sonlarından başlayıp Nadir Şah'ın ölümüne kadar geçen olayları içerir. Eserin, Nadir Şah Dönemi'nde kaleme alındığı için ve yazarın İran sarayı ile herhangi bir bağı olmaması sebebi ile diğer eserlere nazaran daha objektif olduğu söylenebilir. 

İstifade ettiğimiz kaynaklar arasında Osmanlı arşiv kaynakları da önemli yer tutmaktadır. Bunların büyük bir çoğunluğu tarafımızca Başbakanlık Devlet Arşivi'nden temin ettiğimiz belgelerden oluşmaktadır. Bu belgelerin yanı sıra istifade ettiğimiz, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan “1. Mahmud-Nadir Şah Mektuplaşmaları (3 Numaralı Nâme-i Hümüyün Defteri)” ©, “Kırım Hanlarına Nâme-i Hümâyün (2 Numaralı Name Defteri)” ve “Osmanlı Devleti İle Azerbaycan Türk Hanlıkları Arasındaki Münasebetlere Dâir Arşiv Belgeleri -1I (1578-1914)” “© gibi eserler büyük önem arz ederler. Çünkü bu eserler doğrudan Sultan 1. Mahmud ve Nadir Şah ya da dönemin devlet görevlileri tarafından kaleme alınmış birinci el kaynaklardır. Bunlara ilaveten Kemal Erkan 


3 |. Lockhart (6. 1882), Nadir Shah, Luzac and Co. , London 1938, s. 
296, 297. 

Jonas Hanway, (6. 1786), Zendegi-yi Nader Şah, Farsçaya çev. İsmail Devletşahi, Şirket-i İntişarat-ı İlmi ve Ferhengi, Tahran 1365. 

5 | Mahmud-Nadir Şah Mektuplaşmaları (3 Numaralı Nâme-i Hümâyün 
Defteri), Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın Nu: 136, İstanbul 2014. 

Kırım Hanlarına Nâme-i Hümâyün (2 Numaralı Name Defteri), T.C Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın Nu: 123, İstanbul 2013. 
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tarafından hazırlanmış olan “1734-1735 Osmanlı-İran Savaşı Mühimme Defteri” ” adlı eser de çalışmamız için oldukça faydalı bir kaynak olmuştur. 


Çalışmamız için diğer önemli kaynakları dönemin Osmanlı kronikleri oluşturmaktadır. Özellikle çalışmamızın hemen her alanında istifade ettiğimiz bu kronikler gerçeğe en yakın bilgilere ulaşmamız ve diğer kaynaklarla mukayese yapabilmemiz hususunda çok faydalı olmuştur. Yoğun bir şekilde istifade ettiğimiz bu kronikler eserin kaynakça kısmında yer almaktadır. 


Çalışmamız için Azerbaycan kaynaklarından da istifade etmiş bulunmaktayız. Bu kaynakların birçoğu itina ile hazırlanmış olan araştırma eserlerinden oluşmaktadır. Ancak bunlardan en önemlisi Azerbaycan Arşiv kaynağı olan ve “Azerbaycan Milli İlimler Akademiyası Mehemmed Füzuli Adına El Yazmalar İnstitutu” tarafından yayımlanmış olan “Nadir Şah Efşarın Mektublaşması” © adlı eserdir. Bu eser sadece 1. Mahmud-Nadir Şah arasındaki mektupları değil, Nadir Şah ile diğer hükümdarlar arasındaki yazışmaları da içermektedir. 


Yararlandığımız kaynaklardan bir diğeri de, Laurence Lochart'ın (6. 1882) “Nadir Shah” * adlı eseridir. Eser İngilizce olarak kaleme alınmış olup, eserde Nadir Şah'ın tüm faaliyetleri hem Batılı kaynaklardan hem de Doğu kaynaklarından istifade edilerek hazırlanmıştır. Eserde Nadir Şah'ın siyasi faaliyetlerine genişçe yer verilmiş ve faydalı bir çalışma ortaya konulmuştur. 


7 1734-1735 Osmanlı-İran Savaşı Mühimme Defteri, Çamlıca Yayınları, 
Haz. Kemal Erkan, İstanbul 2011. 

Azerbaycan Milli İlimler Akademiyası Mehemmed Füzuli Adına El Yazmalar İnstitutu, Nadir Şah Efşarın Mektublaşması, Farsçadan çev. 
Rauf Şeyxzamanlı, Bakı-Nurlan 2007. 

B |. Lockhart (6. 1882), Nadir Shah, Luzac and Co. , London 1938. 
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Çalışmamız için yukarıda yararlandığımız başlıca kaynakların yanı sıra birçok güncel araştırma eserlerinden, ansiklopedilerden ve tezlerden istifade etmiş bulunuyoruz. Ayrıca konu ile alakalı Safeviler ve Nadir Şah hakkında İsfahan Çehel Sütun Sarayı ve Meşhed Nadir Şah Müzesi'nde yer alan resim, minyatür, tablet ve kitabeler gibi görüntülü belgelerden de istifade edilmiştir. 


Ele aldığımız dönem ile alakalı daha önce birtakım çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalardan en günceli Abdurrahman Ateş tarafından doktora tezi olarak hazırlanmış ve daha sonra kitap olarak basılmış olan “Osmanlı-İran Siyasi İlişkileri (1720-1747)” * adlı eserdir. Bu eser Osmanlı-İran ilişkilerini daha çok Nadir Şah tarafından ele almıştır. Safevilerin yıkılışından başlayıp akabinde Nadir Şah'ın hayatına uzunca değinen bu eser daha sonra Osmanlı-İran ilişkilerine yer vermiştir. 
Çalışmamızda, titizce hazırlanmış bu eserden daha çok Nadir Şah ve Osmanlı münasebetleri bağlamında yararlanılmıştır. 


İstifade ettiğimiz bir diğer çalışma, Saim Arı tarafından hazırlanmış olan “Osmanlı Arşiv Kaynakları Işığında Nadir Şah - 1. Mahmut Dönemi Ehl-i Sünnet - Şii Diyaloğu” ? adlı çalışmadır. Doktora tezi olarak hazırlanmış olan bu çalışma, dönemin Osmanlı-İran ilişkilerini mezhep bağlamında ele almıştır. Konuya Osmanlı-İran mezhep ilişkilerinin tarihsel süreçte nasıl şekillendiği ile başlayan çalışma daha sonra 1. Mahmud ve Nadir Şah dönemlerindeki Osmanlı-İran mezhep münasebetlerine değinmiştir. Arşiv kaynaklarını ve dönemin kroniklerini kullanması bakımından itina hazırlanmış olan bu çalışmadan 


2. Abdurrahman Ateş, Osmanlı-İran Siyasi İlişkileri (1720-1747), Altınpost Yayınları, Ankara 2002. 

2 Arı, Saim, Osmanlı Arşiv Kaynakları Işığında Nadir Şah - L Mahmut 
Dönemi Ehl-i Sünnet - Şit Diyaloğu, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, (Basılmamış Doktora Tezi), Şanlıurfa 2001. 


21 


OSMANLI-İRAN İLİŞKİLERİ 


özellikle Nadir Şah ve Sultan 1. Mahmud'un mezhep ilişkileri bağlamında istifade etmiş bulunmaktayız. Ancak bizim çalışmamız 1. Mahmud Dönemi'ndeki Osmanlı-İran ilişkilerinin hem siyasi hem de mezhebi yönünü ele alması bakımından Saim Arı'nın çalışmasından farklılık göstermiştir. 


Yine çalıştığımız dönem ile alâkalı olarak Ali Djafar Pour tarafından 1977 yılında doktora tezi olarak hazırlanan “Nadir Şah Döneminde Osmanlı-İran İlişkileri” 2 adlı çalışma mevcuttur. Zengin kaynakları bulunan bu çalışma, Nadir Şah öncesi döneme geniş bir yer ayırdıktan sonra esas konuya giriş yapmıştır. Bu doktora çalışması, söz konusu dönemi daha çok Nadir Şah üzerinden aktarmıştır. Bu çalışmada Osmanlı arşiv kaynaklarından oldukça istifade edilmiş ve İran kaynaklarında da yoğun olarak faydalanılmıştır. Ancak çalışmanın eski tarihli olması hasebi ile eserde güncel kaynaklar yer almamaktadır. 


Çalışmamız ile alakalı bir diğer kıymetli eser ise Tamburi Arutin'in “Tahmasb Kulu Han'ın Tevarihi” 3 adlı eseridir. Bu çalışma Ermeni Alfabesi ile Türkçe olarak kaleme alınmıştır ve yazarın İran seyahatini konu alır. Konu ile ilgili kaynak eser niteliğinde olan bu kıymetli çalışmaya maalesef tüm çabalarımıza rağmen ulaşılamamıştır. 


Hazırladığımız çalışmada olaylar mümkün olduğunca nesnel olarak ele alınmış ve ana kaynaklar üzerinden bilgi aktarılmaya çalışılmıştır. Yine bunlarla birlikte İran'da İsfahan Çehel Sütun Sarayı ve Meşhed Nadir Şah Müzesi'nde yer alan konumuzla ilgili resim, minyatür, tablet ve kitabeler gibi önemli belgelere doğrudan ulaşılmıştır. İran'da gerek Nadir Şah Müzesi'nden gerekse üniversite kütüphanelerinden 


2 Ali Djafar Pour, Nadir Şah Döneminde Osmanlı-İran İlişkileri, İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarih Kürsüsü, (Basılmamış Doktora Tezi), İstanbul 1977. 

> Tamburi Arutin, Tahmasb Kulu Han'ın Tevarihi, E. Uras Yayıncılık, Ankara 1942. 
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doğrudan istifade edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca yararlandığımız İran kroniklerinin tümünün orijinal Farsça metinlerinden faydalanılmıştır. Olaylar aktarılırken Osmanlı Sultanı 1. Mahmud ve çağdaşı olan İran Şahlarını üzerinden, her iki tarafı da nispeten daha dengeli olarak ele almaya çalıştık. Çalışmamızın söz konusu alana mütevazı bir katkı sunmasını umuyoruz. 


Yöntem ve teknikler: Çalışmamız boyunca kullandığımız tarih yazımlarında önce hicri tarihler daha sonra da, araya kesme işareti konularak o tarihin muadili olan miladi tarihler yazılmıştır. Hicri tarihlerin miladiye çevrilmesi, Türk Tarih Kurumu'nun internet ortamında yer alan sayfasındaki Hicri Tarihleri Miladiye Çevirme Kılavuzuna göre yapılmıştır. Yazım esnasında TDK imla kılavuzu esas alınmıştır. Yüzyılların ve eserlerin ciltlerinin gösterilmesinde Roma rakamları (I, 11, V, X,L...), sayfa ve diğer rakamsal ifadelerde ise Arap rakamları (1,2,3,4...) kullanılmıştır. Ayrıca kullanılan Farsça kaynakların giriş sayfalarının numaraları, kısaltma ve benzeri işaretleri orijinal haliyle transkript edilmiştir. Konular anlatılırken önce konu ile ilgili ana kaynaklarda yer alan bilgiler verilmeye çalışılmış, daha sonra araştırma ve yorumlar aktarılmış ve son olarak kendi değerlendirmelerimize yer verilmiştir. 


Konular ele alınırken, öncelikle o konu ile ilgili arşiv kaynaklarıyla, ulaşabildiğimiz en eski Türkçe ve Farsça kaynaklardaki bilgiler kullanılmaya çalışılmıştır. Daha sonra diger kaynaklar ve araştırmalar incelenmiştir. Olayların anlatımında kronolojik akışa olabildiğince dikkat edilmiştir. Yüzyıl ifadeleri ve eserlerin ciltlerinin belirtildiği rakamsal ifadeler için Roma rakamları, diğer rakamların yazımında ise Arap rakamları kullanılmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
Sultan |. Mahmud Dönemi'ne Kadar 
Osmanlı-İran İlişkileri 


141. Safevi Öncesi İlişkiler 


Osmanlı-İran ilişkileri, Safevi Devleti'nin kurulmasından öncesine, birer Türkmen devleti olan Karakoyunlu (1351-1469) ve Akkoyunlu Devletleri (1340-1514) zamanına kadar dayanır. 
Bunlardan Karakoyunlu Devleti mezhep olarak Şiiliği, Akkoyunlu Devleti ise Sünniliği benimsemişti. Ancak Karakoyunlular mezhep olarak Şii oldukları, Akkoyunlular ise Sünni olmakla birlikte Safeviler ile akrabalık kurdukları için aynı çatı altında bir araya gelebilmişlerdi.! Moğol istilasından kaçarak XIV. yüzyılın başlarında Maveraünnehir dolaylarından Doğu Anadolu bölgesine gelen bu iki topluluk, Diyarbakır ve Musul bölgelerini ele geçirmişler, ? XV. yüzyıla gelindiğinde ise neredeyse tüm Irak ve İran'a hâkim olmuşlardı. Ayrıca bu devletlerin Anadolu ve Azerbaycan'ın Türkleşmesinde çok önemli katkıları olmuştu. ? 


I Mehmet Saray, Türk-İran İlişkileri, AKDTYK, Ankara 2006, s. 22. 

?  MehmetAli Çakmak, “Akkoyunlu-Karakoyunlu Mücadeleleri”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. XXV, 5. 3 (2005), s. 76. 
Süleyman Memmedov, “Karakoyunlular ve Batı Azerbaycan”, TÜRKLER, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, C. VI, s. 869. 
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Osmanlı Devleti ve İran yüzyıllar boyunca birbirleri ile mücadele etmişlerdir. Türk hükümdarlar tarafından yönetilen bu iki devletin bölgede hâkim güç olarak söz sahibi olmak istemeleri onları sık sık karşı karşıya getirmiştir. İki devlet arasındaki mücadeleler İran'da Safevilerin hâkimiyetine kadar genel olarak toprak mücadelesi şeklinde tecelli etmiş ancak Safevilerle beraber Osmanlı-İran ilişkileri farklı bir boyut kazanmıştır. Bu dönemde İran mezhep siyasetiyle ön plana çıkmış, Osmanlı Devleti ile sürekli olarak mezhep mücadelelerine girişmiştir. Özellikle Osmanlı Devleti'nde Safeviler tarafından Kızılbaşlık propogandası yapılması ve Kızılbaşların Osmanlı'ya karşı kışkırtılması, Osmanlı Devleti'nin iç huzurunu da tehdit eder hale gelmiştir. Böylece Osmanlı-İran ilişkileri sadece siyasi olarak değil, aynı zamanda mezhebi olarak da şekillenmiştir. 

XVTI. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı Devleti hem içeride hem de dışarıda mücadeleler vermeye başlamıştı. Bu mücadelerin önemli bir kısmı doğuda İran ile gerçekleşmiştir. O devirde İran tahtında bulunan Safevilerin son Şah”ı TL. Tahmasb sürekli olarak Osmanlı Devleti ile sınır mücadelelerine girmiştir. Ancak İran'da meydana gelen saltanat değişikliği Osmanlı-İran mücadelelerine farklı bir boyut getirmiştir. Bu devirde İran tahtına Afşar Türk'ü Nadir Şah geçmiş ve onun 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İran tahtını ele geçirme süreci hiç kolay olmamıştır. Bu sebeple kendi soyunun İran tahtında kalabilmesi için bazı güvencelere ihtiyaç duyan Nadir Şah, Mugan Kurultayı vesilesi ile kendisini resmi olarak Şah seçtirmiş ve kendisinden sonra gelecek olan hükümdarın da kendi soyundan olmasını garanti altına almak istemiştir. Böylece Afşarların İran tahtında kısa süreli olmayacağının sinyallerini vermiştir. 


Nadir Şah/ın İran tahtına geçmesi ile beraber Osmanlı ve İran arasındaki yüzyıllardır süre gelen mezhep mücadeleleri de farklı bir boyut almıştır. Bu devirde sık sık Doğu Anadolu, Azerbaycan ve Irak toprakları için mücadeleler veren bu iki devlet, mezhep problemlerini daha çok diplomasi yoluyla halletmeye çalışmıştır. Çünkü Nadir Şah Safevilerden farklı olarak, Osmanlı Devleti ile mezhep farklılıklarını gündeme getirmek yerine, iki devlet arasındaki temel problemin bu mezhep farklılıkları sebebiyle oluştuğunu düşünmüş ve daha ılımlı bir mezhep politikası izlemiştir. Böylece Nadir Şah Sünni Osmanlı Devleti ile daha iyi ilişkiler kurmayı hedeflemiştir. 


Nadir Şah'ın, Sultan 1. Mahmud'dan Caferiliğin resmi hak mezhep olarak kabul edilmesi talebi, onun dış politikasına yönelik stratejik bir hamle olarak değerlendirilebilir. Osmanlı Padişahı'nın, Nadir Şah'ın mezheple ilgili taleplerini sürekli olarak geçiştirmiş olması bu görüşü destekler niteliktedir. Zira Sultan Mahmud'un bu tavrı onun, Nadir Şah'ın yeni siyasi düşüncelerine zemin hazırlamak amacıyla dini bir hamlede bulunduğunu sezdiği izlenimini vermektedir. 
Elbette ki bunlar birer görüştür. Nadir Şah'ın gerçek planları her ne kadar tam olarak bilinemese de, onun artık Osmanlı-İran ilişkilerini mezhep farklılıkları üzerinden geliştirmek istemediği aşikârdır. Buradan yola çıkılacak olursa muhtemelen Nadir Şah, etrafını saran Sünni devletlerle iyi geçinme politikası güderek hayalini kurduğu büyük hükümdar olma düşüncesi için zemin hazırlamıştır. Her fırsatta gerek doğuda 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gerekse batıda ilerlemeye çalışan Nadir Şah'ın bu talepleri- nin sadece Sünni dünya ile daha yakın ilişkiler kurma gayesi taşımadığı inancındayız. 


Nadir, daha bir komutanken kendisine büyük hedefler çizmiş ve birgün devletin başına geçmeyi amaçlamıştır. Nihayetinde bu amaca ulaşmak adına yıllarca bir komutan olarak görev yapmayı göze almış ve bu dönemde de defalarca Osmanlılarla savaşmıştır. Ancak gücü ele geçirdiğinde kendisini şah ilan ettirmeyi başarmıştır. Nadir Şah'ın bundan sonraki hedefi ise topraklarını olabildiğince genişletmek olmuştur. 
Bu amaçla Nadir dini kullanmaktan geri durmamıştır. O, İran içerisindeki gayrimüslimlere ve diğer gruplara karşı ılımlı bir din politikası izlemiş ve bu sayede onlarla iyi ilişkiler geliştirmiştir. Osmanlı Devleti ise Nadir Şah'ın Ehl-i Sünnet'e karşı yeni, oldukça ılımlı tutumunu olumlu karşılamış ancak onun mezhebi taleplerini reddederek her ihtimale karşı mesafeli bir tutum sergilemiştir. Bunun sebebi olarak Şiilikteki takiyye anlayışı ve geçmişte de benzer şekilde Ehli Sünnet'e geçme gibi eğilimlerin ilk fırsatta yeniden Şia anlayışına dönüşmesi tecrübesi düşünülebilir. 

Uzun seneler mezhep çatışmaları ile gündeme gelen Osmanlı-İran ilişkileri İran'da Afşarlar lehine meydana gelen saltanat değişikliği ile beraber bir miktar yumuşamıştır. 
I. Mahmud Dönemi'nde meydana gelen Osmanlı-İran mücadelelerinde gerek Bağdat, gerek Doğu Anadolu ve gerekse Azarbeycan bölgelerinde defalarca savaşılmıştır. Bu savaşlarda binlerce can kaybı yaşanmış, şehirler yağmalanmış ve el degiştirmiş, yine binlerce kişi iki tarafça esir alınmış ve nihayetinde her iki devlet yaklaşık yüz yıl önceki sınırları resmi sınır olarak kabul ederek barış sağlama yolunu seçmişlerdir. 4 
Eylül 1746'da İstanbul'da yapılan anlaşmayla İran-Osmanlı sınırı 1639'daki Kasr-ı Şirin Anlaşması'nda çizilen sınır olarak kabul edilmiştir. Bu tarihten sonraki I. Abdulhamid (1774-1789) 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Dönemi'nde 1775-1779 yıllarında ve II. Mahmud (1809-1839) Dönemi'nde 1821-1823'de yeniden Osmanlı-İran savaşları gerçekleşmişse de yine 1. Mahmud Dönemi'nde 1746'da yapılan İstanbul Anlaşması'na atıf yapılarak sınırların aynı kalması kabul edilmiştir. 


Osmanlı Devleti'nin batıdaki mücadeleleri söz konusu olduğunda yahut bir şekilde Osmanlı Devleti zayıf kabul edildiği bir anda her daim İran tarafından saldırıya uğramıştır. 1. 
Mahmud Dönemi'nde yine İran ile anlaşma yapılmış olmasına rağmen Osmanlı Devleti'nin 1735-1739 yılları arasında Avusturya ve Rusya ile savaşa tutuşmasını fırsat bilen Nadir, yeniden Osmanlı topraklarına karşı tecavüz ve işgale girişmiştir. 
İran bu müdahaleleri esnasında Osmanlı Devleti'ne karşı gerek Rusya ile gerekse diğer Batılı Hıristiyan devletlerle işbirliği yaparak topraklarını genişletmeye çalışmıştır. Ancak özellikle 1639 sonrasında defalarca yapılan savaşlar, bu iki ülkeyi yıpratmaktan başka bir sonuç getirmemiştir. Ve nihayetinde bugün İran'la olan doğu sınırımız yine 1639 Kasr-ı Şirin Anlaşması'ndaki sınırdır. Lâkin her ne kadar Osmanlı Devleti bu dönemde İran'a yönelik sınırlarını genişletememişse de, Sultan 1. Mahmud'un, Nadir Şah'ın mezhep taleplerine karşı takındığı tutum belki de ileride gerçekleşebilecek daha büyük sorunların önünü almıştır. Bu açıdan bakıldığında Sultan 1. 
Mahmud'un siyasi hamleleri Osmanlı-İran ilişkileri açısından doğru adımlar olarak nitelendirilebilir. 
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